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Việt Nam lên tiếng yêu cầu các cơ quan liên quan phía
Trung Quốc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp
cao hai lân bang về vấn đề Biển Đông, chấm dứt ngay
hoạt động bị Hà Nội cho là xâm phạm vùng đặc quyền
kinh tế (EEZ) của Việt Nam.
Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng của Bộ Ngoại giao Hà
Nội trả lời báo giới với nội dung vừa nêu khi được nhắc
lại hoạt động liên tục của tàu khảo sát Hướng Dương
Hồng 10 cùng các tàu hải cảnh, tàu dân quân Trung
Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam suốt
thời gian này.

Bà Phạm Thu Hằng xác nhận tin vừa nêu và nhắc lại Hà
Nội đã giao thiệp nhiều lần với Bắc Kinh, triển khai các
biện pháp phù hợp luật pháp quốc tế cũng như luật
pháp quốc gia nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của Việt Nam.

Như tin RFA loan dựa trên dữ liệu theo dõi tàu biển từ
Marine Traffic, đợt khảo sát mới nhất của tàu Hướng
Dương Hồng 10 trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam
bắt đầu từ hôm 7/5. Hôm 15/5, con tàu này rời vùng
đặc quyền kinh tế Việt Nam, đi về khu vực đá Chữ
Thập; nhưng rồi trở lại. Đến ngày 17/5/2023, tàu bắt
đầu quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam và
lặp lại chính xác đường khảo sát đã thực hiện hôm
10/5.



Hôm 18/5, Phó phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng cũng
trả lời báo giới khi được hỏi về hoạt động của nhóm tàu
Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và
cho biết “Việt Nam đã và đang triển khai các biện pháp
phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo đảm quyền, lợi
ích chính đáng của mình”.

Trung Quốc phớt lờ yêu cầu rời khỏi vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam
27 tháng 5 2023
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Một tàu khảo sát và năm tàu hộ tống của Trung
Quốc vẫn ở trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ)
của Việt Nam hôm 27/5, một ngày sau khi Việt
Nam đưa ra yêu cầu hiếm hoi thúc giục các tàu
này rời đi.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cxele733131o.amp


Tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc bắt đầu
hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
từ ngày 7/5, gần các lô dầu khí mà Việt Nam cùng Nga
khai thác.

Động thái này đánh dấu sự xâm phạm đáng kể nhất kể
từ năm 2019, theo Ray Powell, người đứng đầu Dự án
Myoushu của Đại học Stanford về Biển Đông.

Hãng Reuters dẫn lời ông Powell cho biết hành vi của
Trung Quốc và phản ứng của Việt Nam là một "sự leo
thang đáng lo ngại".

Biển Đông: Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá
đơn phương của Trung Quốc

VN theo sát tàu TQ gần mỏ dầu do Nga khai thác trong
EEZ

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết các
vùng biển giàu năng lượng ở Biển Đông, bao gồm cả
các khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt
Nam.

Năm 2019, đã có một vụ tương tự kéo dài ba tháng và
phần lớn nhắm vào một lô dầu khí do công ty dầu mỏ
Rosneft của nhà nước Nga vận hành. Chưa đầy hai năm
sau đó, Rosneft đã bán tài sản của mình ở Biển Đông
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cho công ty nhà nước Zarubezhneft cũng của Nga, công
ty vận hành một số mỏ khí đốt đang diễn ra tranh chấp.

Rosneft VN hủy hợp đồng với Noble trên Biển Đông:
'Sức ép từ Trung Quốc, nhưng bản chất khác vụ Repsol'

Trong vài tuần qua, tàu khảo sát và đôi khi có hàng
chục tàu hộ tống đã di chuyển phần lớn qua lô khí đốt
04-03, do Vietsovpetro, một liên doanh giữa
Zarubezhneft và PetroVietnam vận hành, theo dữ liệu
theo dõi tàu biển được chia sẻ với Reuters bởi Dự án
Đại Sự Ký Biển Đông (SCSCI), một tổ chức phi lợi
nhuận độc lập.

Các tàu này cũng thường xuyên đi qua các lô 132 và
131 mà Việt Nam đã cấp phép cho Vietgazprom, một
liên doanh giữa tập đoàn khổng lồ Gazprom của Nga và
PetroVietnam. Trung Quốc đã đưa ra các hồ sơ dự thầu
cạnh tranh để cấp phép cho hai lô đó.

Cả ba công ty và đại sứ quán Nga tại Hà Nội đã không
trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
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Nguồn hình ảnh, Reuters
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mao Ninh,
phát biểu Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo
Trường Sa và các vùng biển lân cận, cũng như quyền
tài phán đối với các vùng biển liên quan.

"Các tàu liên quan của Trung Quốc thực hiện các hoạt
động bình thường dưới quyền tài phán của Trung Quốc.
Điều đó hợp pháp và hợp lệ, và không có vấn đề gì khi
đi vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác", bà
Mao Ninh nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Bà Mao Ninh cho biết Trung Quốc đã duy trì liên lạc với
các bên liên quan về vấn đề này và muốn hợp tác với
họ để "cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định của Biển



Đông", đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc sẽ "chắc
chắn bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình".

Trong khi đó hôm 25/5, khi Việt Nam đưa ra một tuyên
bố công khai hiếm hoi yêu cầu các tàu rời đi, thì các tàu
này đang ở lô 129, cũng do Vietgazprom điều hành,
theo ông Powell.

Tuyên bố này được đưa ra sau chuyến thăm Hà Nội hôm
22/5 của cựu Tổng thống Nga và Phó Chủ tịch Hội đồng
An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Ông Powell cho biết hai tàu kiểm ngư của Việt Nam đã
theo dõi các tàu Trung Quốc ở khoảng cách 200-300
mét vào hôm 26/5, đồng thời lưu ý rằng các tàu Trung
Quốc đã di chuyển đến một khu vực liền kề với các tàu
do các công ty Nga điều hành.
Theo quy tắc quốc tế, tàu được phép đi qua vùng đặc
quyền kinh tế của các quốc gia khác nhưng các hoạt
động của Trung Quốc từ lâu đã bị Việt Nam và các quốc
gia khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, bao gồm
cả Philippines và Malaysia, coi là thù địch.

Bị phớt lờ yêu cầu, Việt Nam nói đang
‘theo dõi sát’ tàu khảo sát của Trung Quốc
samedi 3 juin 2023
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Ảnh minh họa: Tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 03 của Trung
Quốc.

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 1/6 nói Việt Nam
đang theo dõi sát mọi diễn biến liên quan đến con tàu
của Trung Quốc bị cáo buộc xâm phạm vùng đặc quyền
kinh tế (EEZ) của Việt Nam.

“Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt
Nam luôn theo dõi sát mọi diễn biến liên quan và đang
kiên quyết, kiên trì bảo vệ, thực thi các quyền và lợi ích
hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển của mình, phù
hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về
Luật Biển năm 1982 và pháp luật Việt Nam”, báo Lao
Động dẫn lời ông Nguyễn Đức Thắng, Phó phát ngôn Bộ
Ngoại giao, nói với báo chí vào chiều 1/6.

Thông tin mới được Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra sau
khi tàu Trung Quốc phớt lờ yêu cầu của Hà Nội vào tuần
trước là hãy rời khỏi vùng đặc quyền của Việt Nam.

Tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 và một số tàu hải
cảnh hộ tống, tàu cá của Trung Quốc bắt đầu hoạt động
trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày



7/5, gần các lô dầu khí mà Việt Nam đang để cho Nga
khai thác ở Biển Đông.

Đây được xem là một động thái “xâm phạm” nghiêm
trọng nhất kể từ năm 2019, theo chuyên gia Ray
Powell, người đứng đầu Dự án Myoushu về Biển Đông
của Đại học Stanford, Hoa Kỳ.

Reuters dẫn lời ông Powell nói rằng hành vi của Trung
Quốc và phản ứng của Việt Nam là một “sự leo thang
đáng lo ngại”.

Bộ Ngoại giao Việt Nam tuần trước cho biết Bộ này và
các cơ quan chức năng của Việt Nam đã “giao thiệp
nhiều lần” với phía Trung Quốc và triển khai những biện
pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam
để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
Việt Nam, theo lời của Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao
Phạm Thu Hằng nói với báo chí hôm 25/5.

Trong những tuần qua, tàu khảo sát và đôi khi có tới
hàng chục tàu hộ tống của Trung Quốc đã di chuyển
phần lớn qua lô khí đốt 04-03, do Vietsovpetro, một
liên doanh giữa Zarubezhneft và PetroVietnam vận
hành, theo dữ liệu theo dõi tàu biển được Dự án Đại Sự
Ký Biển Đông (SCSCI), một tổ chức phi lợi nhuận độc
lập, chia sẻ với Reuters.



Các tàu này cũng thường xuyên đi qua các lô 132 và
131 mà Việt Nam đã cấp phép cho Vietgazprom, một
liên doanh giữa tập đoàn khổng lồ Gazprom của Nga và
PetroVietnam. Trung Quốc cũng đã đưa ra các hồ sơ dự
thầu cạnh tranh để cấp phép cho hai lô này.

Tại cuộc họp báo ngày 1/6, ông Nguyễn Đức Thắng
nhắc lại lập trường của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm
25/5 là yêu cầu tàu thăm dò Hướng Dương Hồng 10
cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá của Trung Quốc rời
khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Tàu khảo sát Trung Quốc bám tại EEZ Việt
Nam: Bắc Kinh muốn gì?
2023.05.30
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Tàu Cảnh sát biển Việt Nam áp sát tàu Cảnh sát biển Trung
Quốc trên Biển Đông. Reuters

Đến ngày 30/5, tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10
của Trung Quốc vẫn hoạt động trong vùng biển Việt
Nam.

Theo thông tin từ trang web của nhà báo, nhà quan sát
độc lập Duân Đặng, ngoài hai tàu hải cảnh 5305 và
3303, cùng một số tàu dân binh, đội hình hộ tống của
tàu Hướng Dương Hồng 10 dường như được bổ sung
thêm tàu Hải cảnh 4103.
Về phía Việt Nam, hai tàu kiểm ngư KN-465 và KN-469
vẫn bám sát đội hình này.

Trung Quốc muốn gì?

Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp cho biết theo luật quốc tế về
biển thì tàu thuyền của các quốc gia khác được đi qua
vùng biển của Việt Nam, nhưng phải tuân theo nguyên
tắc “Đi qua không gây hại”, nghĩa là không làm phương
hại đến hòa bình, trật tự hay an ninh của các quốc gia
khác:

“Thế nhưng, trường hợp này nó (tàu Hướng Dương
Hồng 10 - PV) không phải là đi qua mà nó đến đấy để
thực hiện những hoạt động thăm dò không được phép
và họ bảo rằng đó là biển của họ, thì đó là một hoạt
động không còn là vô hại nữa.”

https://duandang.substack.com/p/brief-305-trung-quoc-ban-an-that


Theo ông Hà Hoàng Hợp, hành động của Trung Quốc có
bốn mục tiêu chính. Thứ nhất là Trung Quốc muốn quấy
rầy, xâm phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam:

“Họ (Trung Quốc - PV) làm vậy để chứng tỏ đó cũng là
vùng biển thuộc quyền chủ quyền của Trung Quốc, dù
là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Họ đưa các
hoạt động thực địa ra để tái khẳng định cái đòi hỏi đó."

Thứ hai, ông Hà Hoàng Hợp cho biết nếu để ý đường đi
của tàu khảo sát thì “sẽ thấy rằng nó muốn phá các
hoạt động khai thác dầu khí của Liên doanh Nga và Việt
Nam.
Thứ ba là Trung Quốc muốn thử nghiệm một động tác
mới, nằm trong tổng thể chiến thuật vùng xám của
Trung Quốc:

“Cái mới ở đây là họ lần đầu tiên dùng các tàu cá có
trang bị vũ trang của dân binh đi hộ tống. Từ trước đến
nay chỉ có tàu hải cảnh của Trung Quốc đi kèm thôi.”

Mục tiêu thứ tư, theo tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, là Trung
Quốc liên tục sử dụng chiến thuật vùng xám thách thức
Việt Nam, tuyên bố chủ quyền một cách vô lý, vô pháp
của họ.



Tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 vẫn hoạt động trong
vùng biển Việt Nam vào ngày 30/5. Ảnh: MarineTraffic

Nhận định về vụ việc lần này, giáo sư Carl Thayer, một
nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam, cho biết các yêu
sách của Trung Quốc trên biển Đông là không có căn cứ
theo luật pháp quốc tế, và trong trường hợp này là vi
phạm quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển và
tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình:

“Trung Quốc dường như đang phản ứng với các hoạt
động thăm dò dầu mới ở khu vực gần Bãi Tư Chính.
Bằng việc cử một tàu khảo sát cùng với các tàu hộ
tống, Trung Quốc đang gửi một thông điệp tới Việt Nam
rằng họ không công nhận quyền tài phán của Việt Nam
ở khu vực này.”

Trả lời RFA qua email, ông Vũ Xuân Khang, Nghiên cứu
sinh Tiến sĩ ngành An ninh quốc tế tại Đại học Boston
(Boston College) cho rằng lần này, ngoài mục đích
chính là khẳng định chủ quyền của họ trên biển Đông,
Trung Quốc còn có một mục đích khác ít người đề cập
đến:



“Đó là cho Việt Nam thấy rằng bất chấp Hà Nội đi tìm
sự ủng hộ quốc tế với vấn đề Biển Đông, sẽ không có
nước nào sẵn sàng đứng về phía Việt Nam và ủng hộ
Việt Nam thực chất.
Mỹ, Ấn Độ, Úc, hay Nhật Bản đều có quyền lợi của riêng
họ, và không có lý do gì họ phải giúp đỡ Việt Nam cả,
và Trung Quốc muốn cho Việt Nam thấy là Việt Nam cô
độc trên biển Đông và đừng nên đối đầu với Trung Quốc
vô ích.”

Phá hoại hoạt động thăm dò dầu khí của Việt -
Nga

Theo Reuters, tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 đã di
chuyển phần lớn qua lô khí đốt 04-03, do Vietsovpetro,
một liên doanh giữa Zarubezhneft và PetroVietnam, vận
hành.
Nó cũng thường xuyên đi qua các lô 132 và 131 mà
Việt Nam đã cấp phép cho Vietgazprom, một liên doanh
giữa tập đoàn khổng lồ Gazprom của Nga và
PetroVietnam. Trung Quốc đã đưa ra các hồ sơ dự thầu
cạnh tranh để cấp phép cho hai lô đó.
Theo ông Hà Hoàng Hợp, việc di chuyển lại gần khu vực
khai thác nêu trên cho thấy Trung Quốc muốn quấy phá
hoạt động khai thác bình thường, hợp pháp của liên
doanh Nga - Việt:



“Tính chất của việc làm này là rất nặng nề. Trung Quốc
thấy rằng nước Nga đang gặp phải vụ rắc rối ở Ukraine
cho nên họ quấy phá, họ muốn đuổi người Nga đi khỏi
vùng này, nhưng mà không bao giờ có thể đuổi được
Nga bởi vì Nga không có một thỏa thuận nào để rút
khỏi cái vùng biển đó.”

Phân tích thêm về việc Trung Quốc quấy rối trong lô
dầu khí mà Nga và Việt Nam đang vận hành, giáo sư
Carl cho biết, trong năm 2017 và 2018, Trung Quốc đã
phản đối các hoạt động thăm dò của Repsol của Tây
Ban Nha và Rosneft của Nga ở vùng biển gần Bãi Tư
Chính.

Năm 2019, Trung Quốc triển khai tàu khảo sát và hộ
tống đến Bãi Tư Chính để quấy rối hoạt động thăm dò
dầu khí của Repsol của Tây Ban Nha. Trung Quốc được
cho là đã đưa ra những lời đe dọa buộc lãnh đạo Việt
Nam khi đó phải ra lệnh dừng hoạt động và trả tiền bồi
thường cho Repsol.
Trong thời gian gần đây, các quan chức Chính phủ Nga
đã từ chối yêu cầu của Trung Quốc là ra lệnh cho
Rosneft ngừng hoạt động. Tình hình lần này khác vì
Nga phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc do cuộc chiến
của Putin ở Ukraine.

Trong một bức tranh lớn hơn, tập đoàn Gazprom của
Nga có lợi ích từ Lô Cá Ngừ của Indonesia. Tập đoàn
này có kế hoạch dẫn khí đốt đến Việt Nam bằng cách



kết nối với cơ sở hạ tầng trong khu vực Bãi Tư Chính.
Trung Quốc muốn gây áp lực lên cả chính quyền Hà Nội
và Jakarta để làm gián đoạn các kế hoạch vừa nêu.

Trung Quốc sẽ tăng cường quấy nhiễu

Theo Giáo sư Carl Thayer, khu vực chính mà Trung Quốc
muốn nhắm đến hiện nay là Biển Tây Philippines, do
hợp tác quốc phòng giữa Philippines và Hoa Kỳ được
tăng cường. Trung Quốc không có lợi khi kích động sự
đối đầu ở vùng biển mà cả Philippines, Indonesia và
Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Do đó, ông đưa ra dự
báo:

“Trung Quốc có thể sẽ ưu tiên tăng cường áp lực lên
Philippines. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ không bỏ mặc
Việt Nam và Indonesia. Tàu Trung Quốc rất có thể sẽ
quay trở lại đồng thời Trung Quốc sẽ đưa ra lời cảnh
báo và áp lực ngoại giao đối với Jakarta và Hà Nội.”

Ông Vũ Xuân Khang dự đoán, sắp tới, Trung Quốc vẫn
sẽ tiếp tục khẳng định chủ quyền mà họ tuyên bố và
cho Việt Nam thấy rằng Việt Nam không có cơ hội đối
đầu với Trung Quốc trên biển:

“Cần nhớ rằng Việt Nam chưa bao giờ thắng một trận
hải chiến ngoài khơi với Trung Quốc, nên Trung Quốc
hoàn toàn tự tin vào khả năng bắt nạt Việt Nam trên
biển.”



Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp cho rằng, Trung Quốc sẽ đẩy
mạnh sử dụng chiến thuật vùng xám và chiến thuật này
sẽ leo thang đến gần giới hạn giữa vùng xám và xung
đột vũ trang:

“Trong trường hợp đó, Việt Nam vốn là nước đã có kinh
nghiệm trong việc tiến hành các biện pháp để phòng
thủ quốc gia trong bối cảnh bất cân xứng, cho nên
không có gì phải sợ cả. Tất nhiên là Việt Nam không
bao giờ muốn phải đánh nhau, thế nhưng mà một khi
đã bị tấn công thì ta sẽ đáp trả.”

Tuy nhiên, theo tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, hiện Việt Nam
vẫn còn nhiều phương cách phi quân sự khác nhau, như
là các biện pháp về đối ngoại Nhà nước, quốc phòng,
đối ngoại an ninh và đối ngoại nhân dân… để ngăn chặn
xung đột từ sớm.

Tàu khảo sát của Trung Quốc rời vùng biển
Việt Nam — Tiếng Việt
lundi 5 juin 2023

Capture à partir de :www.rfa.org
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Tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 (Xiang Yang Hong
10) của Trung Quốc và đoàn tàu hộ tống gồm tàu hải
cảnh và dân quân biển đã rời vùng biển Việt Nam sau
28 ngày liên tục đi lại trong vùng nước này.

Chuyên gia Raymond Powell, người đứng đầu dự án
Myoushu thuộc Trung tâm Gordian Knot về An ninh
Quốc gia thuộc Đại học Standford, Mỹ, cho biết thông
tin này trên Twitter với hình ảnh theo dõi đoàn tàu được
cập nhật.

Chuyên gia Raymond Powell là người liên tục theo dõi
các hoạt động của tàu Trung Quốc ở vùng Biển Đông và
đưa tin về hoạt động của các tàu này trong vùng biển
của Việt Nam thời gian qua.

Chuyên gia này viết trên Twitter hôm 5/6: “Cuối cùng
cũng kết thúc (có thể). 28 ngày sau khi đi vào vùng đặc

https://twitter.com/GordianKnotRay/status/1665447690329808896


quyền kinh tế của Việt Nam để thực hiện các hoạt động
nghiên cứu trái phép, tàu Hướng Dương Hồng 10 của
Trung Quốc cùng đoàn tàu hộ tống lớn bao gồm hải
cảnh và dân quân biển dường như đang hướng trở về
nước”.

Thông tin tàu khảo sát Trung Quốc rời vùng biển Việt
Nam xảy ra vào khi Đối thoại an ninh thường niên
Shangri-La đang diễn ra ở Singapore. Phát biểu tại diễn
đàn này, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng
Phúc nói “Nhờ những nỗ lực chung của các nước trong
khu vực, tình hình Biển Đông nhìn chung vẫn ổn định,
các trao đổi và hợp tác đã phát triển mạnh hơn”.

Ông Lý Thượng Phúc đồng thời cũng đổ lỗi cho Mỹ đang
gây phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông và Đài Loan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 25/5 đã chính thức lên
tiếng phản đối Trung Quốc điều tàu Hướng Dương Hồng
10 vào vùng biển Việt Nam và đề nghị Bắc Kinh rút các
tàu này về nước. Tuy nhiên các tàu này vẫn tiếp tục ở
lại. Bà Mao Ning, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung
Quốc, cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 26/5
khi trả lời câu hỏi về việc Việt Nam yêu cầu tàu Trung
Quốc rời khỏi Biển Đông:

"Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Nam Sa
(Trường Sa) và các vùng biển lân cận, đồng thời có
quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan.



Các tàu liên quan của Trung Quốc thực hiện các hoạt
động bình thường dưới quyền tài phán của Trung Quốc,
điều đó hợp pháp và hợp lệ, đồng thời không có vấn đề
gì khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia
khác.”

Trung Quốc đòi chủ quyền phần lớn diện tích Biển Đông
với đường đứt khúc chín đoạn vẽ sâu vào vùng đặc
quyền kinh tế của các nước láng giềng. Toà Trọng tại
Quốc tế trong một phán quyết vào năm 2016 đã bác bỏ
tính hợp lệ của đường này nhưng Trung Quốc không
tuân thủ phán quyết của toà.


